
Jaarreis 

  

Op dinsdag 18 juni is de jaarreis naar het romantische witte stadje Thorn in Limburg 

geweest. 

De geschiedenis van Thorn begint aan het 

einde van de10e eeuw. Graaf Ansfried van 

Teisterband sticht, samen met zijn vrouw 

Hilsondis, een klooster volgens de regel van de 

heilige Benedictus. 

Het klooster groeit uit tot een stichting voor 

hoogadellijke en fortuinlijke dames met 

wereldlijke invloed. 

Alleen dames van adellijke afkomst worden toegelaten tot het stift. De dames hebben 

ruim 800 jaar de macht gehad. 

De activiteitencommissie had een mooi programma samengesteld. 

Na een uur rijden bereikten we Thorn en konden we aan de koffie met heerlijke 

Limburgse vlaai. 

Daarna bezochten we de Abdijkerk met schitterende ornamenten. 

In het museum keken we naar een heel mooie film met prachtige beelden over de 

beginjaren van dit stadje. 

Een goede lunch kregen we aan boord tijdens een interessante tocht over de 

Maasplassen. (Duurde een beetje te lang). 

Daarna met de bus naar Beek en Donk. 

Rond zes uur begonnen we aan een smakelijk diner bij De Hommel. 

Voorzitter Frans van de Kimmenade bedankte de dames Annie Govers, Anne-Marie van 

Daal, Irma Janssens en Henny van de Kimmenade voor de voortreffelijke organisatie, 

Om kwart over tien waren we terug bij de St,Trudo kerk en gingen we moe maar voldaan 

na een gezellige dag naar huis. 

  

Ger Memelink 

Hieronder een aantal foto's die een impressie geven van de mooie dag.  

 

 

 



 

  

 



  

  

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

  



 

  

 

  

 Het was vooral erg gezellig. 



 


